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Grote Influencer

Het woord influencer geeft aan datiemand
anderen beinvloedt, maar ook dat er men-
sen zijn die zich laten beinvioeden. Open
staan om de mening van anderen te horen
en bereid zijn om hun eigen mening te her-
zien. Lukt ons dat?

Onze samenleving raakt helaas steeds meer
gepolariseerd. We zijn v4or iets of tégen iets.
Kijk maar naar de talkshows, waar mensen
tegenover elkaar gezet worden die het niet
met elkaar eens zijn en ook niet van plan zijn
hun mening te veranderen. Er is minder
aandachtvoor nuance en steeds minder
begrip voor andersdenkenden. Ook sociale
media dragen daaraan bij.

We hebben bovendien de neiging om vooral
te luisteren naar nieuws en verhalen die
onze eigen mening bevestigen en gaan
voornamelijk om met gelijkgestemden.
Daardoor ontmoeten we weinig anders-
denkenden, doen we minder aan zelfreflec-
tie en herzien we onze mening te weinig. De
filosoof Nietzsche waarschuwt ons hiervoor:
‘De slang die niet kan vervellen, gaat te
gronde. Zo ook de geesten die men verhin-
dertvan mening te veranderen’.

Jezus is voor mij dé Grote Influencer. Hij
nam tijd voor de ander, leerde ons naar
anderen te luisteren en begrip voor anderen
te hebben. Helaas wordt Hij tegenwoordig
vaak overschreeuwd door hedendaagse
influencers. Laten we toch proberen Jezus
te volgen en meer naar anderen te luisteren
en ons te trainen om de wereld vanuit meer-
dere invalshoeken te bekijken. Dit kan tot
begrip voor anderen leiden en kan ons dich-
ter bij elkaar brengen. Als we met anders-
denkenden in gesprek zouden gaan en

hen in de ogen kijken, gaan we hen meer
als medemensen zien en minder als tegen-
standers. ®

Mariamaand brengt
Amersfoort in beweging

Mei is in de katholieke kerk toegewijd aan Maria. Een gebruik dat al in de
middeleeuwen in Italié is ontstaan. En nog steeds in ere wordt gehouden,
ook in Amersfoort. Vieringen rond Maria en de jaarlijkse Vrouwevaert

(zie p. 8) zijn daar voorbeelden van.

En ook de bedevaarten naar Lourdes
en Kevelaer niet te vergeten. Vanuit
Amersfoort trekken ieder jaar tiental-
len pelgrims naar deze Maria-oorden.
Waarom eigenlijk? Mirakel sprak
daarover met Patrick Chatelion
Counet, hij schreef begin dit jaar het
boek Het absurde universum over de
ongrijpbare werkelijkheid (uitg. Kok
Boekencentrum). "'Wat er in Lourdes is
gebeurd, behoort zeker tot het onver-
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klaarbare’, zegt de schrijver. ‘De ge-
beurtenissen rond Bernadette zijn
voor het verstand onmogelijk en
absurd. Allereerst de verschijningen
zelf natuurlijk, Bernadette wist pre-
cies hoeveel er zouden komen. Dan
ook het blootleggen van de bron, die
jaarlijks miljoenen liters water levert
ennaar men zegt geneeskrachtigis -
helend is zij zeker.’

Waarom trekken we massaal naar
plaatsen als Lourdes?

‘De aantrekkingskracht heeft te
maken met het dichtbij het mysterie
willen zijn’, denkt Chatelion Counet.
‘Pelgrims zoeken de beleving van
troost, onderlinge steun en ook de
mystiek van het christendom. Maria is
voor gelovigen door de eeuwen heen
de persoon die hun aanspreekt op het
menselijke vlak. De moeder die haar
kinderen met open armen ontvangt,
Lees verder op pagina 2



Tom Paffen over investeren

God heeft lief wie

De parochie voert actie om beno-
digde financién bijeen te krijgen,
zodat de kerk kan blijven bieden
waar ze al eeuwenlang voor staat:
troost, bemoediging, ontmoeting en
rust. Broodnodig, letterlijk, maar
het blijft ook een beetje ongemak-
kelijk. Geloven en geld.

Parochiaan Tom Paffen werktin de
wereld van het geld. Hoe kijkt hij te-
gen de jaarcollecte aan? ‘Kerkbalans
geeft een concrete mogelijkheid om
bij te dragen aan de missie van onze
mooie kerk’, legt hij uit. ‘Je wordt
mede-investeerderin de parochie van
morgen. Dat kan met een financiéle
donatie en gelukkig zijn er ook veel
vrijwilligers die zich daarnaast inzet-
ten voor de activiteiten die direct of
indirect vanuit de parochie gebeuren.
Dat geeft denk ik een grote betrokken-
heid om te werken in een kerk die al
eeuwen bestaat.’

De parochie krimpt. Hoe zinvol is het
dan om nog te blijven geven? ‘Krimp
schept ook nieuwe kansen, misschien
is minder dan juist meer. Gelukkig
zijn er vele activiteiten aan de kerk
verbonden’, zegt Tom, ‘ook nieuwe
mogelijkheden via social media, zoals
ik merk als penningmeester voor
Trideo (de stichting voor de online
zending van FatherRoderick). Laten
zien dat de kerk maatschappelijk be-
trokken is en ook op plekken als
Youtube te vinden, ook met het oog
op nieuwe generaties.’

Rijkdom

Bij Kerkbalans hoor je ook kritische
geluiden over ‘de rijkdom van de
kerk’, en ‘dan verkopen ze toch wat’.
Werkt dat eigenlijk zo? ‘De rijkdom
van de kerk voelt dubbel. Neem de
prachtige kerken die we in
Amersfoort hebben. Iedereen kan ge-
nieten van de cultuurhistorische
waarde, maar we moeten niet verge-
ten dat eenrijks- of gemeentemonu-
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Interview door Tom Dirks

blijmoedig geeft

ment ook veel kosten met zich mee-
brengt. Zo’n gebouw is dan ook niet
zomaar te herbestemmen. Helaas
moeten er ook gebouwen gesloten
worden, dan het is fijn als een kerk
kan worden overgenomen door een
nieuwe gemeenschap.’ Paffen wijst op
de verkoop van de St. Henricuskerk
en de verhuur van de H. Kruiskerk.
‘Maar daarnaast is het in stand hou-
den van een vermogen ook noodzake-
lijk voor het vruchtgebruik. Laat ik
een voorbeeld geven. Bij Caritas kun-
nen vrijwilligers met het jaarlijks ren-
dement uit beleggingen directe ar-
menzorg verlenen. Daarnaast wordt
er vanuit dat kapitaal ook meegein-
vesteerd in bijvoorbeeld een zorg-
boerderij voor maatschappelijk ren-
dement. Als we alleen maar uitgeven,
dan drogen die mogelijkheden ook
op. En dat geldt ook voor het werk in
de kerk. Dus rijkdom? Dat is maar hoe
je hetbekijkt.’ Meer rijkdom vraagt
wel om meer verantwoordelijkheid.
‘Jezus vertelt het verhaal van een rijke
man die een goede oogst had en alles
opslaatin grote graanschuren. Dan
overlijdt de man en is alles voor niks
geweest. Wat zijn nu zijn echte schat-
ten? Is dat alle rijkdom die hij had ver-
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zameld, of gaat het om wat hij verder
met zijn leven heeft gedaan, voor wie
of wat heeft hij gegeven?’

Actief bijdragen

‘Doneren is niet zonder verwachting,
dat geeft ook de betrokkenheid aan’,
zegt Tom Paffen op de vraag wat ge-
ven met een mens doet. ‘Gever wordt
dan ook ontvanger. We hopen dat we
samen kunnen bijdragen aan het
goede doel. Ik merk dat veel mensen
graag actief bijdragen aan hun directe
omgeving, het sluit beter aan bij hun
verbondenheid in de buurt. Het resul-
taatis zichtbaar.’ In de bijbel lezen we
over de arme weduwe die een enkele
centin de pot kan doen, evangelische
christenen halen de ‘verplichte
tiende’ aan. Hoe kunnen we dit in per-
spectief zien? ‘Ik denk dat de uit-
spraak van Jezus Laat uw linkerhand
niet weten wat uw rechterhand doet.
Uw Vader ziet wat er in het verbor-
gene gebeurt... hierop aansluit. Het is
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‘Het draait in deze wandeling niet al-
leen om jezelf, want gelukkig word je
van omzien naar de natuur en elkaar.
Als hulpmiddel krijg je een vuilniszakje
mee (voor het aangenaam verpozen) en

5 ansichtkaarten om je gedachten/
wensen aan een onbekende te schrijven,
Amersfoorters die wel een warm woord
kunnen gebruiken. De kaart kun je inle-
veren bijde VVV, die ze dan weer voor je
verstuurt. In het routeboekje staan illu-
straties met mijmeringen en foto’s, die
uitnodigen om in alle rust de omgeving
in je op te nemen. En dan blijkt het soms
zo bekende Amersfoortse achterland
bijzonder in zijn eenvoud.

Het is fijn om te ontdekken dat je in onze
redelijk drukke omgeving -met twee
snelwegen- toch de nodige buitenrust
kunt vinden. Tk probeer eens als buiten-
staander naar mijn buurt te kijken. Wat
een heerlijk, rustig boerenland. Zeker
als de route Nijkerk verlaat, via
Slichtenhorst richting de oude Joodse
begraafplaats en Nljkerkerveen. In het
routeboekje worden vragen gesteld
over je thuisgevoel: geuren, flarden van
gesprekken, recepten, talen... Een mooie
aanzet om te mijmeren, zeker op de vele
bankjes, die prima staan aangegeven op

deroutekaarten.

Wijkherberg

Wekelijks is het mogelijk om op woensdag en
donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur buurt-
genoten te ontmoeten bij de Wijkherberg
Heilige Geest in zaal 2 van de Brugkerk aan
de Schuilenburgerweg 2. Onder het genot van
een kopje koffie of thee met een lekkernij kunt
u andere mensen uit de wijk Randenbroek/
Schuilenburg leren kennen.

De tocht biedt je ook een mooie gelegen-

heid om je in te beelden hoe Geertje
Arends bijna 600 jaar geleden gelopen
moet hebben. Net na Nijkerkerveen zie
je een beetje zoals dat geweest zou moe-
ten zijn met de uitgestrektheid en wat
rommelige huisjes... Via het Landgoed
Hoevelaken, met een wat groen uitge-
slagen vijverpartij en een natuurgebied
in ontwikkeling, wandel ik verder langs
Stoutenburg en het drassige land. Een
steiger biedt je de kans om in relatieve
stilte te genieten, en even te werken aan
een mooie warme tekst op een van de
ansichtkaarten.

En dan de drukte weer in, met wat
heimwee naar de rust die ik nu achter
me heb gelaten. Ik probeer te genieten
van de mooie plekjes die de route in
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Ontmoetingsbarbecue

Inloophuis De Ontmoeting aan de Bekroning 2
verzorgt vanaf 17.00 uur een barbecue in de
tuin van hetinloophuis voor maximaal 15
personen.Als u wilt mee-eten, dan kunt u dat
aangeven op de intekenlijst (033 456 28 05).
De eigen bijdrage voor de barbecue is 8 euro.

Meer nieuws op www.katholiekamersfoort.nl

Amersfoort aandoet. Natuurlijk de
pelgrimsplaquette, de Kamperbinnen-
poort, de Muurhuizen en dan via de stil-
teruimte van de Joriskerk naar de Onze
Lieve Vrouwetoren. En dat genieten lukt
wonderwel.

Tot mijn vreugde blijkt bijaankomst de
Pelgrimsdeur open te staan. Als uitno-
diging om deze zomer het hele
Gelukkigerwijspad eens te volgen.

Nou, waarom niet?” @

Op @ www.gelukkigerwijspad.nl

vind je alle details over het Geertje Arends-
pad en de pelgrimsmogelijkheden in eigen
buurt. De routeboekjes zijn op verschillende
plaatsen te koop, onder andere bijde VVV
Amersfoort.
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Christelijke meditatie

Erworden twee teksten gelezen, gevolgd door
15 minuten in stilte mediteren, ingekaderd in
een vast openingsgebed en een slotgebed.
We volgen hiermee de Christelijke meditatie
traditie. ledere donderdag van 19.30 tot
20.30 uurin de dagkapel van de St.
Ansfriduskerk. Informatie bij Herman Roos
(06-53 644 715).



